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TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI, 15 GÜNDE BİR ÇIKAR 


15 Mart 1969 


Türkiye'de Sendika özgürlüğü 


KARA BULUTLARLA 
KAPLANIYOR 


Türk—İş Konfederasyonu, İşveren Konfederasyonu ile ortaklaşa hareket ederek A. P. iktidarının emekten yana olmayan politikasına yeni fakat korkunç bir yön verme çabasındadırlar. Yabancı sermayeyi “vel'i nimet” sayanlar, bu kez hem 
sömürücü yabancı sermayenin, hem de işbirlikçi çevrelerin gönül huzuru içinde Türk emekçilerini sağmal inek gibi emebilmeleri için tertipler hazırlamaktadırlar.. 

Türk—İş Konfederasyonu, “işçi” sıfatına bürünmüş bir 
yerli—yabancı sermaye maşası durumuna düşmüştür. Bu sömürücü çevrelerin tatlı kârlarına ket vuracak, sömürü süreçlerine ara verdirecek her toplumsal ve bilinçli hareketi boğmak 
için kanlı pençelerini 274 ve 275 sayılı yasaların Sendika özgürlüğüne imkân veren maddelerine atmış, bu maddeleri yok 
etmek için bütün yollara başvurmuşlardır. 


Amaç açıktır: 

Kimlere hizmet ettiği, kimlerin düdüğünü çaldığı artık 
dünyaca bilinen Türk—iş yöneticileri memleketimizdeki toplumsal gelişmeden korkanların isteği karşısında boynu büküktür, Sınıf bilincine kavuşan emekçi kitlelerin uyanışından çıkarları zedelenenlerin ekmeklerine yağ sürücülüğü kabullenmişlerdir. Sarı sendikaların ihanetleri üzerine eyleme geçenlerin 
kararlılığından kuşkuya düşenlerin kurtarıcı maşası olmak rolünü kabullenmişlerdir. Bu nitelikleriyle Türk—İş yöneticileri, 
bir kısım uzağı görmez, dar kafalı işverenlerin niyetleriyle 
tam mutabakat halinde A. P. iktidarını, Anayasa mahkemesinden mutlaka dönecek bir kanun çıkarma plânına itelemişlerdir. 

Yeni tasarılarla A. P. iktidarı Türk—iş Konfederasyonu 

nu çalışma hayatında diktatör ilân edecektir. 
Anayasamıza, Milletlerarası sözleşmelere, batı sendikacılık anlayışına, ahlâk ve hatta vicdana yüzde yüz aykırı nitelikteki 
tasarılarla devrimci örgütlerin boğazlanmasına, devrimci emekçilerin bileklerine zincir vurulmasına, işçilerin iradelerini serbestçe kullanmaları yollarını tıkamaya (O heveslenen işbirlikçi 
beylerin niyetleri kursaklarında kalacaktır; ve bu tasarı. iktidar Türk—İş ve işveren Konfederasyonunun 1969 Türkiye'- 
sinde temsil ettikleri zihniyeti tescil eden lânetli bir belge olarak tarihin kucağında saklı kalacaktır. Gelecek nesiller; böyle bir tasarı hazırlayanları, bir an önce kanunlaşmasına çalışanları işçiler, işçi sınıfının mutluluğuna karşı savaş açanlar 
hakkında ne hükme varacak ve ne yapacaksa aynen onları 
yapacak, o yargılara varacaktır. 

DİSK ve temsil ettiği devrimci, Anayasa'cı anlayış ve 
bu anlayışın milyonlarca savunucusu ve koruyucusu hür sendikacılığa, sosyal adalete uygun toplu sözleşmeler yapılmasına 
son verdirecek bu tasarıların kanunlaştırılmaması için her gün 
eylem içinde gerekeni yapacak, ihanet içinde olanları bir bir 
teşhir edecektir. Çalışma hayatı, sahipsiz bostan korkuluğu 
olarak geniş ufuklar içinde kara bir leke olarak özgürlüğümüze 
gölge düşürerek boy göstermelerine imkân vermeyecektir. 
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Türk parlâmentosunun İç Tüzük hükümlerine göre mevcut bir kanunla ilgili değişiklik yapmak isteyen Milletvekillerinin teklifleri önce ilgili komisyonlarda görüşülür ve 
sonra da karma komisyonda görüşüldükten 
sonra son şeklini alan tasarı Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bu şekilde bir tasarının 
son şeklini alması aşağı yukarı 3—4 ay sürer. Bu arada gerek basın yolu, gerekse ilgili teşekküllerin faaliyetleri ile kamu oyu 
o konuda tam olarak aydınlatır. 

Türk-İş Yönetim kurulu üyesi ve A.P. 
Milletvekili Kaya Özdemir ile yine Türk-İş 
Başkan yardımcı ve Yönetim Kurulu üyeleri olan A.P. Milletvekili arkadaşları ile 
274 ve 2715 Sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili kanun teklifleri bu şekilde bir geçici karma komisyona 
havale edilmiştir. 

Kaya Özdemir'in kanun teklifi gerekçesinde aynen şöyle denmektedir: 


“Yurdumuzun en güçlü iki örgütü olan 
Türk-İş ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yetkilileri ortak çalışmaları sonucunda değiştirilmesi düşünülen noktalar 
da tam bir anlaşmaya varmış ve varılan anlaşmayı Çalışma Bakanlığına duyurmuşlardır. Çalışma Bakanlığı bu görüşlerden hareketle değişiklik tasarısının hazırlanmış, ancak bazı formaliteler yüzünden Yüce Meclise sevkine imkân bulunamamıştır. Daha 
fazla beklenilmesinde büyük sakıncalar bulunan bu konuda, yukarıda belirtilen iki konfederasyonun ve Çalışma Bakanlığının kabul ettiği prensip ve esaslar aynen muhafaza edilerek işbu tasarı hazırlanmıştır.,, Yukarıdaki satırların gerçek anlamı şudur: 

İktidar - Türk-İş - İşveren üçlüsü, tam 

bir anlaşma içinde ILO'nun 87 ve 98 sayılı 
Sözleşmelerde ve Anayasamızda tam ifadesini bulmuş olan sendika kurma hakkının 
özünü zorbaca yok etmek için anlaşma halindedirler. Bunu tam gerçekleştirmek için 
de, yine uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olarak Türk-İş'in bu alanda bir tekel 
kurması yolunu açmaktadırlar. Aşağıdaki 
izahlarımızla bu hususlar açık ve seçik olarak ortaya konulacaktır. 
274 sayılı Sendikalar Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Kaya 
Özdemir ve iki arkadaşının yaptığı kanun 
teklifinin önemli maddeleri aşağıda açıklanmış ve bunlar hakkındaki görüşümüz de her 
maddenin altına çıkarılmıştır. 

Teklif Madde 1: (Halen mer'iyette bulunan 1. madde işçilerin, Sendika, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon kurabileceklerini 
âmirdir). Teklif ise işçilerin ve onların sendikalarının birlik kurma hakkını yok etmektedir. 


MADEN - İŞ Sayfa 2 


Tenkidi: Anayasamız açıkça işçilerin 
sendika birlikleri kurma haklarından bahsetmektedir. (Madde 46) Yine Anayasanın 
29'uncu maddesi işçilerin teşkilâtlanma ve 
dernek kurma haklarından açık seçik bir 
şekilde bahsetmektedir. Bu teklif Anayasaya da, ILO'nun kabul ettiği ve meclisce 
onanan 87 ve 98 No.lu sözleşmelere de aykırıdır. 

Teklif madde 26/1: Bu kanuna göre kurulan işçi teşekküllerinin idareciler ve temsilcilerine verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluklar en çok üyeye sahip işçi konfederasyonunca hazırlanıp bu konfederasyonun genel kurulunun onayından geçecek ücret yönetmeliğinde gösterilir. İşçi teşekküllerinin idareci ve temsilcilerine verilecek ödenek ve yolluklar işbu yönetmelikte gösterilen sınırları hiç bir surette aşamaz. 

Tenkit: Bir konfederasyonun kendisine 
dahil olmayan ve başka bir konfederasyona üye olan veya olmayan bir sendikanın iç 
işlerine hülkmetmesi gereksizdir. 

Teklif Madde 29: Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküler her hesap veya bütçe 
devresine ait bilânço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını ait olduğu devreyi takip eden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına ve üye 
sayısı en çok işçi konfederasyonuna gönderirler. 

Tenkit: Bir sendikanın veya konfederasyonun hiçbir organik bağı bulunmayan bir 
teşkilâta bilânço ve hesaplarını gönderme 
mecburiyetinde bırakılması dünyanın hiç bir 
yerinde görülmemiş bir durumdur ve faşist 
korporatif sendikacılık görüşünden başka 
hiç bir şekilde izahı mümkün değildir. 
Teklif Madde 30/8: Bu benddeki hükme göre sendika, ya da konfederasyon üyesi bulunmadığı başka bir konfederasyonun tespit 
ettiği ücreti, idareci ve temsilcilerine ödemeyecek olursa, ya da, tam bir sır olarak 
kalması gereken, bilânço ve hesaplarını başka bir konfederasyona vermezse, o teşkilâtın yöneticilerine işten el çektirilecektir. 
Tenkit: Bu konuda bir şey söylemeyi zait 
buluyoruz. Sadece şunu söyleyeceğiz.: İktidar - Türk-İş - İşveren üçlüsü işçilerin hakkını yemenin korkusuna kapılınca ne yapacaklarını bilemiyor ve böyle faşist tedbirlerden medet umuyorlar. 


Genel Tenkit: Anayasamızın 46 ve 47. 
maddeleri, işçilerin sendikalaşma hak ve hürriyetlerinin her türlü zorbaca ve faşist saldırılardan korunmasını şüpheye yer vermeyecek şekilde koruyan hükümler getirmiştir. 

Bundan başka Türkiye'nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bünyesinde 
bulunan Uluslararası Çalışma Teşkilâtınca 
kabul edilen 87 sayılı “Sendika Hürriyetine 
ve Sendika Hakkının korunmasına dair” sözleşme ile 98 sayılı “Teşkilâtlanma ve Kollektif Müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına dair” Sözleşmenin ilgili maddeleri 
ve özellikle aşağıdaki aldığımız maddeleri 
adı geçen hakları aynı şekilde korumaktadır. 

Anayasamıza aykırı olarak çıkarılacak 
hükümler, Anayasa Mahkemesinden mutlaka geri dönecektir. Uluslararası Çalışma 
Teşkilâtının sözleşmelerine aykırı olarak çıkan kanunların bu sözleşmeleri ihlâli de, imza koyduğumuz anlaşmalarla gösterilen yollardan uluslararası tahkikat heyetlerince 
mutlaka tesbit edilecek ve tüm dünya kamu 
oyuna açıklayacaktır. 

87 sayılı sözleşmenin 5 maddesi: “işçi 
ve işveren teşekkülleri, federasyonlar ve konfederasyonlar kurmak ve bunlar üye olmak 
ve her teşekkül, federesyon veya konfederas- 


milletlerarası işçi ve yem ee 
"2 yA æ: sözlleşmenin 1'inci maddesi: 
“İşçiler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeye matuf her türlü fark 
gözetici harekete karşı tam bir himayeden 
bindi at Madde 9/1: İşçi sendikaları aynı 
işyerinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde 
çalışan işçileri içine alır. İşveren Sendikaları 
aynı işkolunda çalışan işverenleri içine alır. 

2) Türkiye çapında faaliyet gösteren 
sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmesi şarttır. 

b) Federasyonların aynı işkolunda mevcut sendikalardan en az ikisinin bir araya 
gelmeleri ve o işkolunda çalışan sendikalı 
işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmesi gerektir. 

c) Konfederasyonlar, mevcut federasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunan 
işkolu esasına göre kurulu sendikalardan en 
az beşinin ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin 
en az 1/3 ünü üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretile kurulur. 


Tenkidi: Z nci maddenin a, b ve ¢ fikralarında aranan 1/3 çoğunluk şartı Anayasa'nın getirdiği serbestçe sendikalaşma 
hakkını kökünden yok eder. Bunun maksadı Türk-İş'in işine gelmeyen meşru sendika 
ve konfederasyonları, İktidar ve İşverenlerle 
anlaşma halinde yok etmek isteğidir. Bu çogunluk şartı bir kuruluş şartı olarak getirilmiştir. Demokratik dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir kuruluş şartıdır. Bir zorbalık örneğidir. Her hükmi şahsiyet geniş bir 
amaç taşıyarak kurulur. Zamanla amacını 
gerçekleştirir, o üye çoğunluğu sağlar. Doğduğu anda hükmi şahıstan belli bir çoğunluk istemez. Aksi, Türk-İş'e tekel hakkı tanımak demektir. 

Aynı maddenin 3 üncü bendi, Çalışma 
Bakanlığına işkolları yönetmeliği yapmak 
hakkını vermektedir. Çalışma Bakanlığının 
yaptığı işkolları yönetmeliği bugüne kadarki 
uygulanmasında Türkiye'de sendikaların bölünmesi ve güçsüz hale gelmesi şeklinde olmuştur. Örneğin; buna göre Maden-İş Sendikası, gemi inşaat ve tamiri işçilerini örgütleyemez. Kimya, petrol, lâstik, plâstik, 
kâğıt serâmik, v.s. gibi işçiler tek bir genel 
işçi sendikası kuramaz. Bunlar ayrı sendikalar kurmak zorundadırlar. Yapı-İş Sendikası, 
ağaç, karayolları, gibi işçileri örgütleyemez. 
Her iş kolu için ayrı sendika kurulmalı, ve 
bunun gibi daha bir sürü “böl ve yönet” 
prensibine uygun madde, Türk-İş - İktidar - 
İşveren üçlüsünün anlaşması ile uygulanmaktadır. Bu bakımdan: İşkolları Yönetmeliği Tüzük halinde olmalı ve Danıştayca hazırlanmalıdır. 

Teklif Madde 14/1: Sendikaların amaçlarını gösteren 14 üncü maddenin hali hazır 
‘durumu şöyledir: İşçilerin veya işverenlerin. 
mesleki bilgilerini arttıracak, milli tasarruf 
ve yatırımın gelişmesine ve reel verimliliğin 
çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve konferanslar 
tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel tesisler 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak... 
Teklif, bu maddeden “kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel tesisler” kısmını çıkarmıştır. Ümitleri, oldu bitti arasında, kimse farketmeden sendikaların eğitim ve bilinçlendirme görev ve olanaklarını yok etmektedir. 


yon, 


Anayasa Nizamını 
Koruma Kanunu 


Tasarısı Demokratik 
Değildir. 
Avukat: İbrahim TÜRK 


çile zi Gıkarılmak istenen bu kanunun emek- 
a getirdiği yepyeni bir hükmü var. 
, ‘Yukarıdaki fiilleri işleyenler Devlet dairesi, iktisadi Devlet teşebbüsü, sermayesinde 
devlet hissesi bulunan anonim şirketi, kamu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar 
işçi teşekkülleri, dernekler memur veya 
müstahdem veya mensubu olursa ceza yarı 
nisbetinde artırılır., denmektedir. 

i Yazıyı dikkatle okuduğumuz zaman verilecek cezada yarı nisbetinde arttırılacak olan kimselerin, çalışan kimseler olduğu açıkça anlaşılır. bilindiği gibi çalışanlar ya kamu 
hizmetinde olan memurlar ya da işçilerdir. 
Kısaca Anayasa Nizamını Koruma Tasarısının bu maddesi ile daha ağır biçimde cezalandırılacak olan EMEKÇİLER ve emektir. 

Bir örnek verelim: “Toplumun bir sınıf veya zümresini kötüleyenler bir yıldan 
beş yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır.” 
İşte bu kötülemeyi burjuva yaparsa yani bir 
tüccarın, müteahhidin, fabrikatörün, ithalâtçının, ihracatçının meydana getirdiği topluluktan birisi yaparsa, onlara 1 yıldan beş 
yıla kadar ceza verilecek. Ama bir işçi kalkarda kapitalistler, okompradorlar bizi sömürmektedir. Bu sınıf sömürgen bir sınıftır. 
derse, ya da bir köy emekçisi toprak ağaları zalim kişilerdir, bunlar köylünün kanını 
emmektedirler derse, onları kötülerse, işçiyi 
ve köy emekçisine verilecek ceza bir yıl olmayıp 1,5 - 7,5 yıl olacaktır. 

Öyleyse kanunun bu maddesi Anayasanın: hiç bir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz diyen 12. maddesini 
çiğneyecektir. Çünkü burada aynı kötüleme 
suçunu işleyen kimselere ayrı, ayrı ceza verilecektir. Emekçiye yarı nisbetinde ceza 
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artırılarak verilirken sermayecilere ceza artırılmadan verilecektir. Anayasa Nizamını 
Koruma Kanunu Tasarısı sermayeye silâh 
geçirirken emeğe ve emekçilere de külâh geçirmektedir. 

Bu kanun tasarısının Anayasaya karşı 
olan yanı bununla bitmiyor. Tasarının bir 
tek amacı vardır. O da emekçileri ve emekten 
yana olan aydınları susturmak, sindirmek ve 
sermayeye rahatça sömürme olanakları yaratmak, zulmu, haksızlığı, insan onuruna 
yakışmayacak, vatandaşlık haklarıyla bağdaşmayacak tüm sermayeci sınıfların eylemlerini meşrulaştırmak olacaktır. 

Sermayeci sınıflara karşı işlenecek olan 
suçların cezaları adam öldürme suçuna verilen cezadan daha çoktur. Örneğin: Bir işçi 
kullandığı otosu ile iki kişinin ölümüne sebep 
oldu. Bu suça verilecek ceza 4 yıldır. Oysa patron bizi sömürüyor, bizim sırtımızdan 
milyonları kazanıyorlar diyen işçinin cezası ise 7,5 yıla kadar çıkabilecektir. 

Bu kanunun bir başka amacıda emekçilerin bilimini yapan, yayınlayan kitapları 


En uzun grevin işçileri konuşuyor 


Bizler Basın işkolunun 


ortalaması 12 yıldır. Ve 


olan yemek bedelini 100 
kuruşa indirmek istemiş- 


yazıları yayınlattırmamak ve emekçileri uy- 
ku içinde ve karanlıkta bırakmaktır. Eğer 
emekçilere bilgi veren sosyalist kitaplar yayınlanırsa onlar okunur, emekçilere şimdiye kadar anlatılan masallar değerlerini kaybederler. O zaman hiç bir emekçi patronun 
kendine ekmek verdiğine inanmaz tersine 
kendinin patrona ekmek verdiğini öğrenir. 


Anayasa Nizamını Koruma Kanunu Tasarısının bir öteki amacı da işçilerin bir sosyalist siyasi örgüt altında toplanmalarının 
bilincine varmalarını, ksaca sosyalist düşünceleri ve bu fikir akımını yasaklamaktır. Ama buna hiç bir kanunun gücü yetmez. Çünkü Anayasamız Sosyalizme başka bir deyimle işçinin ve tüm emekçilerin siyasi iktidara, 
demokratik yoldan, ele almasına açıktır. İktidar kapitalist sınıfın tekelinde değildir. 


Tasarının kanunlaşacağını, kanunlaşsa 
bile yürürlükte uzun süre kalmayacağını, zira Anayasaya karşı olduğu nedeni ile Anayasa Mahkemesince yürürlükten kaldırılacagını sanıyoruz. 


en uzun grevcileriyiz. 365 
gündür Vilâyetin dibinde 
grevdeyiz. 

365 gündür evimizde 
kaynayan tenceremizde aşımız daha az, ekmeğimiz 
daha kıt. 


Biz ki işçiyiz. Emeğimizden, aln terimizden 
başka hiçbir servetimiz 


yok. Şu Babıali yokuşun- 
da yarım asra yakın zamandır birçok basın işçisinin kanını emmiş ve emmekte olan bu sömürü çar 
kı içinde çırpınıp durmaktayız. 

İçimizde 36 yıldır bu işyerinde alınteri döken arkadaşımız var. Pek çoğumuz 30 yılın üzerinde bir 
süredir burada çalışmaktayız. Bu işyerinde kıdem 


yine bu işyerinde asgari 
ücret 12 liradır. Yani burada gülünç denecek kadar düşük bir ücret ödenmektedir. 

İşverene, sendikamız aracılığı ile %25 zam ve 
250 Kr. yemek bedeli gibi 
aslında çok mütevazi ve 
gerçekte çoktan hak ettigimiz istekler ileri sürülmüştür. Oysa, pekçok işyerinde bu hakların çok 
üstünde haklar elde edilmiştir. 

İşveren ve isteklerimizi 
ve emekliye ayrılan işçilere 1950'den sonraki hizmeailerinde karşılık talep 
edilen kıdem tazminatını 
reddetmiş, “(7 zam teklif etmiş ve bunlarla da 
kalmayıp daha önce 150Kr 


tir. 

İşçiyi hor gören ve ona 
Anayasanın o tanıdığı en 
tabii hakları esirgeyen ve 
onun insafsızca sömüren 
bu işveren (o Demiray'dır. 
Bu zat bir zamanlar milletvekilliği yapmıştır. Yani 
sözde mecliste bizleri temsil etmiş ve bizlerin haklarını aramıştır. Sözde bu 
zat Anayasayı, hakkı, ve 
insanlığı en iyi bilenlerdendir. 

Öğrendik ki, işverenlerin 
bir tek kanunu var. Sömürmek, sömürmek, sömürmek... 

Öğrendik ki, işçinin derdini ancak işçi anlar. 
Öğrendik ki, politikacılardan bizlere hayır yoktur. 


Bu grev 


artık üç beş 
kuruşun mücadelesi olmak 
tan çoktan çıkmıştır. Bu 
grev burada yok olmamızı bekleyenlerin bu kara 
umutlarını boşa çıkarmak 
ve Türk İşçisinin şerefini 


korumak için osürdürülecektir. o İçimizde 365 günün bifikürdiği ve bilediği 


mücadele azmi var. Bugü- 


ne kadar bizi desteklemiş 
ve sonuna kadar da destekleyecek olan sendikamız Basın-İşe güvenimiz 
sonsuzdur. 

BİZLER BURADA EME 
ĞİN VE ANAYASANIN 
BEKÇİLERİYİZ. 


TÜRKİYE BASIMEVİ 
GREVCİLERİ 


AN 
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Kanlı pazar emperyalı 
rinin uyanan işçilere 


oyu 


6. FİLO VE DİSK'in BİLDİRİSİ 


Uygarlıklar yaratan, devrimler yapan kahraman Türk ulusunu yine kara günler bekliyor: Birleşik Amerika'nın Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizin 
kurtuluşuna giden yolda önümüzü kesen 6. Filosu 
yine İstanbul'umuzun Mavi sularında Kara bir ejderha azameti ile bir hafta yatacak, belki de kara 
topraklara gencecik yeni şehitler verilmesi için kışkırtmalar yapacaktır. Şi 

Biz devrimci işçilerin tek kalp gibi çarpan biricik temsilcisi sıfatiyle, tasvip edilmeyen anlaşmaları bahane ederek ikide bir Amerikan Filosunun limanlarınıza gelip sömürücü çevrelere destek olmasını şiddetle, nefretle protesto ediyoruz. Kendi limanlarımızda yalnız şanlı Türk Bayrağını dalgalandıran, Türk ulusunun gözbebeği Mehmetçikleri ve 
onların halk çocukları olan değerli subaylarını görmek selâmlamak, akışlamak istiyoruz. 

6. filo, Amerikan emperyalizminin, geri bırakılan ulusların vatanlarındaki yer altı ve yer üstü 
kaynaklarını, emekçilerinin yaratıcı güçlerini sömüren, kapitalist düzenleri koruyan ve dünyadaki bütün sömürücü güçler ve sömürücü asalak sınıflar 
adına mazlum milletlere jandarmalık yapmaya yeltenen bir anlayışın, bir sistemin sembolüdür. Onun 
için 6. Filoya “Def ol, git!” diyoruz. 

İstilâcılara karşı ilk kez milli mücadele veren 
yiğit bir milletin evlâtları olarak sömürüye paydos 
diyeceğimiz mutlu günleri özlüyoruz. Yoksa, Anayurdumuzu bir anda atom bombasıyla mahva sebep 
olacak üsleri ve tesisleriyle, Atatürk'ün tam İstiklâl ilkesine ağır bir gölge düşüren ikili anlaşmalarıyla, memleketimizi soyup soğana çeviren mali, ti- 


t MERT cari, iktisadi örümcek ağlarıyla, kökü Anadolunun 
< 2 ve 2S mübarek bağrında, halkın gönlünde, emekçilerin 
A kh sözlerinde zenginleşen öz kü türümüzü sosyal 
JE KOMUTANLARI BARLARDA EĞLENİRLERKE ışıklı sö; e ze y 
& FILO erae FİLOYA KARŞI NAMAZA DURUP SALDIRIYA HA- ve kültürel etkileriyle yozlaştıran bu içimizdeki dost 
SAKALLI a = e kılıklı yabancılar eğemenliklerini sürdürdükçe o 
ZIRLANIYORLARDI. 


mutlu günlere ulaşamayız. Onun için Amerika'lılara 
f ` karşı ikinci milli mücadelemizi sürdürüyor ve başa- 
İ Dedilerki.. | 


üyü isi : izi iç ikaya karşı 
Büyük Elçisi Comer : Bizim ki, Ameri ayı r 
aa Türkiye'de karşı çıkanlar yüzde 2'7 dir” dedi. 
çıkanlar yüzde 3'e varmaz” 
dedi . 
Amerikalı gazeteci “Amerika Bizim ki “Amerika dostumuz ve 
Emperyalist bir devlettir” dedi. müttefikimizdir” dedi. 


è 
y izi i ikalılar bu harikan basını “Amerikalılar Bizim ki ‘Amerikalı 
Türkiyedeki karşı hareketlere reketlerin kusuruna bakmasınsaygı duymalıdırlar” dedi. lar, anlayış göstersinler” dedi. 


iaf 
6. Filo Komutanı “Filolanmz Bizim ki “6. Filo bizi koruyor, i 
Amerikan ticaretini ve az geliş- hoş geldi” diyor. Besra 
miş ülkelerden getirilen ham bam. c 
maddeleri korumakla görevlidir” diyor. 


MADEN - İŞ Sayfa 4 


bir 


arşı düzenlediğ 


ncaya kadar gittikçe artan birheyecanla bu müıdeleyi vereceğimizi ilân ediyoruz. 

6. Filonun şahsında bizi mahvetmek isteyen kaalizmin, bizi yutmak isteyen emperyalizmin azı 
işlerini görüyor ve haykırıyoruz : 

Türkiye'mizi yabancılara sömürtmeyecek, vatamızı ve ulusumuzu milyarlarca dolara da olsa 
ttırmayacak, atom savaşıyla yaktırmayacak kompadorların marifetleriyle (o yıktırmıyacağız. 6. Filo, 
eni istemiyoruz, istemiyor, istemiyoruz! Gerekirse 
hepimiz birer Vedat Demircioğlu heyecanıyla sana 
arşı çıkacağız, bunda kararlıyız. 


İşçiler öğrenciler Amerika'yı 6. Filoyu istemediklerini haykırmak için yürüyüş düzenlemişlerdi. Ama Amerika'yı 
isteyenlerin saldırısıyla karşılaştılar. 


Kemâl Türkler'in demeci 


16 Şubat irtica hortlaması, iktidarın yüz karasıdır. Bu kanlı olay, iktidarın uzun Süredir hazırladığı oyunun şimdilik son halkasıdır. Bu kanlı oyunun baş 
rejisörlüğünü Vali Vefa Poyraz yapmıştır. Vefa Poyraz derhal valilikten istifa etmeli, Adalet huzurunda hesap vermelidir. Çünkü, yaptığı basın toplantısında izahını yaptığı, alınan tedbirlerin sadece saldırganların işine yaradığı açıkça görülmüş 
ve Vefa Poyraz kendi basın toplantısında dahi izahını yaptığı tedbirlerle kendisinden başka kimseyi inandıramamıştır. Daima sureti haktan görünmeye çalışan Vefa Poyraz, aslında şimdiye kadar gelip geçen İstanbul Valileri içinde en gaddar 
ve en haşin yapıda bir kişidir. Kavel ve singer olaylarından da kendisini iyi tanıdık. Akan kanların hesabı Vefa Poyrazdan mutlaka sorulmalıdır. 

Anayasa düzeninin çiğnenmesine açıkça imkân veren ve hâtta bunu hazırlayan bir iktidar, meşruluğunu kaybeder. Gayrimeşru iktidarın demokratik düzen- 
de yeri yoktur. Demirel hükümeti istifa etmelidir. Türk işçi sınıfının ve diğer 
emekçi sınıflarının mutluluğu, ancak ülkemizin sömürüden, yabancılardan ve yaban- 


Yakası bayraklı gerici takımı ellerin- 


cı uşaklardan arınması ile mümkün ekiz Bu da emekçi halkımızın kendisinin de bıçakları sopaları ve silâhlarıyla Trükiktidara varması ile başarıya ulaşacaktır. : bei dür kardeştir demeden işçilere, öğrenci- 
Savaşımız budur.. Gözdağı vermelerden, yıldırma hareketlerinden asla kork- lere vuruyorlardı. 


muyoruz, korkmayacağız... 
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Bugün, Türkiye'nin en büyük İktisadi Devlet Teşekkülü 
olan «Ereğli Kömürleri İşletmesi» önümüzdeki iki yıl içinde, sayıları 15'i geçmeyen Zonguldaklı işbilir avukatlara tamam: 1.000.000.000 lira ödeyecek!.. Evet, rakamlar yanlış 
yazılmadı, tamam BİR MİL- 
YAR lirayı, teker teker saymış olacak!., 

İnsanın sorası gelir; Zonguldak'ta, son model arabalar iiçn- 
de caka satmayı «sendikacılık» 
sayan yöneticiler, bir uyarı olsun yapamazlar mıydı? 

Zonguldak'ın çevresinde taş 
kömürü üreten bir çok ocak, 
bugün dipsiz görünen kuyu benzeri, ağızlarını yeryüzüne açmışlardır. Bu ağızlardan girildiği zaman bir apartmanın katları gibi, yeraltının bölündüğü 


ELER ELENA ELLEN 


Bu ocaklarda iş, yeryüzündeki bir tarla kazımı veya taş 
kırımına benzemez! Bu, binlerce maden işçisinin; taş, toprak, 
su ve kömür yatakları karşısında, akıllara durgunluk veren 
yoğun bir cebelleşmesidir. Onm ların, dev tabiat gücü ile böym lesine korkunç uğraşımına yakışacak tek kelime «savaş» tir? 

Bundan ötürüdür ki, Ereğli 
Kömür Havzası'nda her yıl sonu 8 bin'in üstünde, derece yaralanma, uzuv kaybı olur! Ayrıca 50 — 120 arası değişen Öölüm olaylarına da rastlanır Resmi istatistikler bunun açık belgeleridir. 


aaa Sa a a n a a'a a aa" 


ENER 


OCAK İÇİ 
KAZALARININ 
SONRASI 


Ocaklarda «İş kazaları» kap 
m samına girenlerden bilhassa Ö- 


EEE 
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lüm ve ağır yaralanmalar, bilindiği gibi bir «Tazminat»ı 
gerektirmektedir. Ayrıca bu 
kazalar dışı «Meslek Hastalıkları» da, kanun uyarlığınca Öödemeleri icab ettirir. Örneğin, 
özellikle taş tozunu o teneffüs 
etmeleri sonucu, solunum organlarında meydana gelen «Silikoz» bu çeşit meslek hastalıklarında önemli bir yer alır. Daha sonra verem, kalp yetmezlikleri, romatizma ve benzeri 
hastalıklar listede sıralanabilir. 


İşte çıkarcı dolapları da, bu 
saydıklarımızın çerçevesi içinde 
döner! Ocakta geçirdiği kaza 
sonucu ölmüş veya bu çeşit 
meslek hastalıklarından biri ile 
dünyasından geçmiş bir işçinin 
haberi, daha ailesine ulaşmadan 
bazı Havza avukatlarının köylerdeki yardakçılarını hemen 
harekete geçirir Öleni veya yaralıyı tesbit edip, apar topar 
ya kendilerini veya varislerini, 
bağlı oldukları avukat yazıhanesine getirme imkânı sağlanır. 
Orada, tut aşağı tut yukarı; 
ölmüş ise diyeti, yaralanmış 
veya uzvunu kaybetmiş ise, 
karşılığı için pazarlık yapılır. 
Pek tabiidir ki bir anlaşma da 
olur Ve o anlaşma gereğince, 
çok defa alınacak tâzminatın 
onda biri veya ikisi; yaralanmış, hastalanmış veya ölmüş 
olanın kanuni yetkililerine hemen orada, avukat tarafından 
peşinen ödenir! Karşılık olarak 
da avukata «Dâvamdan ötürü 
alacağımı tamamen aldım» anlamına gelen bir «İbranâme» 
verilir, 


Bunun gerisi sadece «Avukat — Mahkeme — İşletme» 
üçgeni içinde bitecek bir iştir. 
Ve yürürlükteki kanunların 


$ iae š 


boşluklarından faydalanan avukatın «Tâzminat talebi» nin sonuçlanması ve istenilen parayı 
alması artık bir gün meselesidir. 


ELEŞTİRME 
SAYFASINI AÇACAK 
OLURSAK 


Ama, gelin görün ki, çıkarcılar sadece günümüzün kaza. 
sonucu ölüm veya meslek hastalıkları ödenekleriyle yetinmemişlerdir. Havza ile ilgili kanunların dolaylı yollarından, boş 
luklarından istifade etmesini 
bilen bir kısım açıkgöz avukatların, geçmişteki kaza ve mesleki hastalıklardaki «Kayıp listeleri» ni de çıkarmışlardır! 
Bunların belirli bir tarihten sonrası için de dosyalarını hazırlayıp, işleme sokmuşlardır. 


İşte, yüzbinler değil, milyonlar ve milyonlar, milyar yapan 
bu tür tam 20.000 dosya; böylece hazırlanmış ve devlet kesesinden milyarlık tazminatı almak için sıraya girmiştir!. 


İşin eleştirmesini yapacak 
olursak, daha 1940 yılında, İşçi Sigortaları Kurumu'nun örgütlenmesiyle kaza ve meslek 
hastalıkları, bu kurumun sağlık kurullarınca tesbit edilmişti. Bilhassa, iş görmezliğin 
derecesine göre, işçi Sigortaları Kurumu bir ödeme de yapmağa başlamıştı. 

1966 yılına kadar, hak sahipleri bu ödemelerle yetinmişlerdi. 


Ancak bu tarihe yakın, yine 
Zonguldak'ta, işçi Sigortaları 
Kurumunca düzenlenen 1. ci 
«Pnömonkanyöz » Eksperleri 
toplantısı» yapıldı. Gündemdeki 
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Ereğli kömürleri işletmesinin bir kaç çıkarcıya 
vereceği 1milyar liranın asıl sahibi kömür isçileridir 


BU DURUM KARŞISINDA İŞÇİDEN YANA OLMASI GEREKEN 
HAVZA'DAKİ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI NE YAPIYOR ? 


«Tazminat» konusu da «yeterlik 
- yetmezlik» yönünden iyice tartışıldı. 50'ye yakın hukukçu ve 
maden mühendisinin ileri sürdükleri düşünceler Zonguldak 
Barosu avukatlarınca da dikkatle izlendi. 


Böylece ilk fırsat, bu toplantı sonunda ortaya çıktı!. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca 
ödeneklerin, gerçek kayıpları 
karşılamadığı iddia edildi. Ve 
bazı işbilir avukatlar da, bu imkân noktalarından çıkış yaparak, davalarını peş peşe açma- 
ya başladılar. 


Bir yıl sonra, açılmış davaların hemen hepsi Zonguldak iş 
mahkemelerince, Ereğli Kömürleri işletmesi aleyhinde sonuçlandırıldı. 1968 yılı için de Temyiz 9. cu Hukuk Dairesince tümü onaylandı. Bu suretle, tâzminat yetmezliği açısından işleme girmiş 20,000 dâva karşılığı ve her dosya için işverenin 
50.000 lira ödeme zorunluğu 
böylece gerçekleşmişti!. 

Bugün Havza'da, İş Hukuku 
ve işçiden yana olması gerekli 
bir de «Maden İşçileri Sendikası» vardır. Öte yandan 20.000 
tâzminat davasını sürdürmekle 
görevli, bu Sendikanın tek avukatı vardır. 


İşte size bir «bret Levhası» 
ki, neresinden tutmak isterseniz 
isteyin, ele gelir tarafı yok. 

Oysa, İşletme Hukuk İşleri 
sorumluları, Enerji Bakanlığı 
bütçesinden o binlerin üstünde 
aylık alan o müşavirler, niçin 
1 milyarı bulan bu ödenek faslını, gerçek sahiplerine değil de 
sadece aracılara kaptıracak ve 
devlet kesesinden bir an da bir 
kaç açıkgözü milyoner yapacak. 


KURŞUNLANIP ÖLDÜRÜLEN İŞÇİLERİN HAKLARI NEREYE GİDİYOR? 


EN 
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işçinin konuları 


İşçilerin sendika kurma tarihi eski midir? 

Evet, işçilerin sendika kelimesini de kullanarak mesleki teşkilât kurması 1906'lara kadar uzanır. Sendika kelimesi Fransız kültürüyle birlikte Türkiye'ye (Osmanlı İmparatorluğuna) girdiği için, yabancı şirketlerin artması, 
sosyalist akımın belirli şekilde kendini göstermesi, sendikaların da kurulmasına yol açmıştır. Sendikalar, sömürü düzenine karşı bir tepki 
olarak doğdukları için bizde de işçilerin sayıca artması, boyuna sömürülmesi sendika kurulmasını zorunlu kılmıştır. 

Hele yabancı sermaye Türkiye'ye akın etmeye başlayıp endüstri hayatına hâkim olma- 
ya başlayınca yeni kurulan işyerlerinde geniş 
bir işçi kitlesi çalışmaya başlamıştı. Kömür 
maden ocakları, havagazı işletmesi, buz fabrikası,bira fabrikası, un fabrikası, hattâ kiremit fabrikası, iplik fabrikası açılmış, Demiryolları yapımı geliştirilmişti. İstanbul'da tramvay şirketi ulaştırma alanına el atmış, şömendöfer onarım fabrikası, kalabalık bir uzman 
işçi grubunun bir araya gelmesine fırsat vermişti. 1908'de İkinci Meşrutiyet ilân edildiğin- 
de endüstri merkezleri olan şehirlerde (İstanbul, Selânik, İzmir) 100.000'i aşkın sanayi işçisi bulunuyordu. 

Meşrutiyet'in getirdiği geçici özgürlük döneminde birçdk işkollarında (şömendöfercilik, 
mürettiplik, berberlik, garsonluk, gümrük işçiliği) çalışan işçilerin uyanık öncüleri cemiyetler kurmuşlardı. Hattâ bu örgütlere sendika 
adını da vermişlerdi. Sendikalar, siyasi partilerin etkisi dışında kendi ekonomik, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı amaç bilen 
çalışmalar yapıyorlardı. 

KEMAL SÜLKER 


BÖLGELERDEN 

Altıncı bölge Temsilciliğine bağlı bulunan Estaş 
işyerinde çalışan işçilerle 
yeni yapılacak Toplu Sözleşme konuları ve işçilerin 
görüşlerini tesbit etmek 
için Silâhtarağa'da 21 şubatta bir toplantı tertip 
edilmiştir. Kalabalık üye 
topluluğunun izlediği top- 


MİZE DUYURULUR 

Sendikamız bu gazeteyi 
sizin için çıkarmaktadır. 
Dertlerinizi anlatmak 
amacıyla mektup, şiir, 
Hikâye gibi yazmak istediğiniz her şeyi burada yayınlamak üzere 
“Maden-İş Ali Baba tür- 


be sok. Nuruosmaniye 3 i 
lantıda bir çok üye söz aadresine gönderebilirsi- larak yeni yapı eğ 


işçi Ha 


leşme hakkında fikirlerini 
belirtmişlerdir. Bölge Tem 
silcisi Hüseyin Ekinci'nin 
yönettiği toplantıda Top- 


İsra MENEMEN 2 
eni | 
Türkiye Maden, Madeni 
eşya ve Makina sanayi 
işçileri sendikası yayın 


organıdır. bulunmuş yeni toplu söz- 
Sahibi : leşme tasarısı için teklif- 

Kemâl Türkler leri not etmişlerdir. 
r Rabakta çalışan üyemiz 

rumlusu: 

sir yere ve Rabak İşçileri Yardım- 
Yazışma ve yönetim laşma Sandığı Başkanı 
yeri Hasan Savun 3.3.1969 gü- 


Cağaloğlu Nuruosmani- nü vefat etmiştir. Keder- 


E a li ailesine ve mesai ar- 
, Ali Baba Türbe Sok. a 
"No 18 İSTANBUL kadaşlarına baş sağlığı di- 
i leriz. 


Dizgi ve Baskı: 
Tipo Neşriyat ve Basımevi Ankara Cad. 60/10 


Tel. : 278159 IST. 
n m 


Altıncı Bölge Temsilciliği sınırları içinde Silâhtarağa'da kurulu bulunan 
Elektronik işçileri; Çelik- 


SENDİKA'DAN EE: 
şe HABERLER 


İş Sendikasından toplu 0- 
larak istifa ederek Sendikamız bünyesine katılmışlardır. 

400 işçinin çalıştığı elektrometal işyerinde işçiler birlik ve beraberlik içinde bulunmakta, sarı 
sendikadan ,kurtuluşlarını 
kutlamaktadırlar. 


Altıncı Bölge Temsilciliği sınırları içerisinde Kabataş'ta kurulu Ve-Ga 
Radyo işçileri geçtiğimiz 
ay içerisinde teşkilâtlandırılmış ve Maden-İş câmiasına katılmışlardır. Önümüzdeki günlerde toplu 
sözleşme müzakereleri baş 
lıyacaktır. 


Rabak Bakır Fabrikası 
ile Sendikamız arasında 
yapılacak yeni dönem Top 
lu-İş Sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde Silâhtarağa düğün salonunda 
yapılan toplantıya tüm 
Rabak işçisi katılmış, yeni dönem toplu-iş Sözleşmesi konusundaki görüş 
ve tekliflerini açıklamışlardır. 


Bir müddetten beri Top 
lu-İş Sözleşmesi görüşmeleri devam eden Profilo 
Fabrikasında taraflar anlaşmışlar ve uyuşmazlık 
zabıtını tutmuşlardır. 

Durum Uzlaştırma Kuruluna intikal etmiştir. 

24 Şubat günü Profilo 
işçileri ile Mecidiyeköy'de 
bir toplantı yapılmış ve 
uzlaştırma kuruluna giden konular hakkında üyelere bilgi verilmiştir. 

Altıncı Bölge Temsilcisi Hüseyin Ekinci'nin yönettiği toplantıya 700'ün 
üzerinde üye iştirak etmiş ve uzlaştırma kuruluna giden konular için kararlı olduklarını belirtmişlerdir. 

Sendikamız, 1. Bölge 
Temsilciliğine Bağlı ME- 
TALUM SANAYİİ LİMİ- 
TED ŞİRKETİ ile SEN- 
DİKAMIZ ARASINDA 80 
üyeyi kapsamına alan top 
lu sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre: 

Asgari ücret: 200 kuruş saatte. 


Ücret Zamları : 


1 Yıl Zamları: Saatte 
45 kuruş. 


2. Yıl Zamları: Saatte 


40 kuruş. 


İKRAMİYE: Bir maaş.. 

Ve diğer sosyal haklar 
sağlanmıştır. 

Sendikamızla, Eskişehir 
de kurulu Demir Kollektif 
(JANT) Fabrikasında 80 
üyeyi kapsayan başarılı 
bir sözleşme imzalanmıştır. 

Üyelerimize çeşitli sosyal Yardımlar ve Ücret 
Zamları sağlanmıştır. 


Sendikamız TIV. Bölge 
Temsilciliğine bağlı Simko 
Tic. ve San. A.Ş. ile yapılan müzakerelerde toplu 
sözleşme müzakerelerinde 
anlaşmaya varılmadığı için uyuşmazlık zaptı tutulmuş ve Uzlaştırma Kuruluna gidilmiştir. 


12. BÖLGE 

19-20 Şubat tarihlerin- 
de Antalya 12. Bölge tem 
silciliğinde konferanslar 
düzenlenmiştir. İbrahim 
Türk, Kemal Sülker, Fethi Naci, Hilmi Güner tarafmdan verilen, Türkiye 
nin sosyal iktisadi yapısı, 
Milli gelir dağıtımı, sosyal sınıflar, ücret sosyal 
güvenlik, Türkiye'nin kalkınması gibi konuları işleyen konferanslar verimli olmuştur. 


SARI BİR SENDİKA 


İstanbul Montaj işçileri 
Sendikasmın konre yapamadan dağıldığı öğrenilmiştir. Ve patrona bağlı 
bir sarı Sendika daha ortadan kalkmıştır. Öbürlerininde başına geleceği gibi. 


ERDEMİR İŞÇİLERİ- 
NE 

Üçüncü dönem toplu iş 
Sözleşmesi çağrısı zamansız ve usulsüz yapılmıştır. 
Mevcut yasalara göre çağrı: Meri sözleşmesinin bitimine bir ay kala yapılır. Şu tarihten geçerlidir. 
diye şart koşulamaz. Ayni 
İş Kolunda kurulu Sendikalara çağrıyı bildiren yazı yazılırken çağrıyı yapan Sendikanın isim ve 
adresi yazılır. Sadece baş 
kan ve sekreterin imzası 
ile çağrı bildirimi yapılamaz. Erdemir işçisi adına 
pazarlık masasına oturma- 


ga iddialı kişiler önce yasaları öğrenmeğe mecburdurlar. 

Biz Maden-İş Sendikası olarak bu usulsüz ve 
zamansız çağrıya itiraz ettik. İtirazımızı istismar 
etmek isteyenler olursa 
şarlatanlığı bırakıp Send-i 
kacılığı öğrenmelerini tavsiye edeceğiz. ( İtirazımız 
Toplu İş Sözleşmesi başlangıcını geciktirmez. Güçlü bir sendika müzakerelerin uzaması ile üyelerini 
mağdur etmez. Sözleşme 
ile alınacak hakları eski 
toplu sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere sözleşmede 
hüküm getirir. 

Biz bu itirazla Erdemir 
İşçisine hizmet ettiğimize 
kaniyiz . Yasalara uygun 
olmıyan çağrı ile yapılan 
sözleşme iptal (edilebilir. 
Maden İş Sendikası her 
zaman yasaların tam uygulanması için mücadele 
etmiştir. Bu yoldaki mücadelesine daima devam 
edecektir. 


İşçi Kardeşlerim 

Metal İş Sendikasını içten yıkacağız diye maden 
İş Sendikasına bağlı üyelerin Metal İş'te görev almalarını istiyenler Maden 
İş Sendikasına ihanet etmişlerdir. İhanet Belgeleri 
elimizdedir. 


Her toplum arasında 
o topluma ihanet edecek 
yaradılışta insanlar vardır. İhanet edenlerin bazıları bilerek, bazıları bilmiyerek topluma ihanet 
ederler. Bilmeden ihanet 
içinde olanlar bunun farkına varınca dönüş yapıp 
hatalarını telâfi ederler. 
Hatalarını idrak edenler 
için eski yuvaları olan Maden İş Sendikası onlara 
açıktır. Hatalarını idrak edip ihanetlerinde devam 
edenleri Erdemir İşçisi ve 
Maden İş Sendikası asla 
affetmiyecektir. Amacımız 
Erdemir  İşçisinin daha 
mutlu bir hayat düzeyine 
kavuşmasıdır. 

Türkiye Maden-İş 
Sendikası 
IX Bölge Temsilcisi 
Şükrü Özbayrak 
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İşçi için üç kit 
TÜRKİYEDE İŞÇİ HAREKETLERİ : 
Kemâl SÜLKER, Gerçek Yaymevi. Yayın evinden 5 liraya alınabilir. 100 soruyla 
Türkiye'deki işçi hareketlerini anlatan bu kiokunması kolay, yararlı bilgileri anlatmak- 
Ir, ` 


POLİTİK EKONOMİ 
İzlem Yayınevinin işçiler için çıkardığı “Politik Ekonomi” Herkesin anlayabileceği biçimde 
yazılmış işçinin ana sorunlarını açıklayan bir 
el kitabıdır. 2 TI. sına alınabilir. 


MEMO. Kemâl Bilbaşar, Roman. Doğu 
Anadolu insanmın kendine özgü yaşamını destan gibi anlatan bu roman aynı yazarın “CE- 


MO” adlı kitabının devamıdır. 
Tekin Yayınevi. 10 TI. 


HOLLANDA : 

Uzun süren toplu iş söz 
leşmesi görüşmelerinde ve 
işverenlerin inatçı hareketleri yüzünden grev ka- 


rarı almaya ramak kaldıktan sonra IMF üyesi 
Hollanda Maden Sanayi 
İşçileri Sendikası, Beyaz 
yakalılar dahil 250.000 işçi adına toplu iş sözleşmesini nihayet imzalamıştır. 
Toplu iş sözleşmesi görüş- 


meleri sırasında karşılaşılan güçlükler yüzünden 
sözleşme süresi 1 yıl olarak tespit edilmiştir. Çeşitli ücret zamlarını ve bu 
arada yıllık ücretli izine 
çıkanlara tatil parası verrilmesini öngören toplu iş 
sözleşmesine göre haftalık 
iş saati 42.5 saate indirilmiştir. İşçilerin eline geçen parada hiç bir azalma olmamıştır. 


meme e nm ZLE A 


Dünya işçilerinden 


BELÇİKA ; 

Uzun süredir devam &- 
den toplu iş sözleşmeleri 
görüşmeleri 18 Aralık 19- 
68 tarihinde başarı ile sonuçlandırılmıştir. ve Belçika Maden Sanayi İşçileri 
Sendikası (IMF üyesi) top 
lu iş sözleşmesini imzalamıştır. Çeşitli ücret zamları, sosyal yardımları ve 
öbür hakları sağlayan bu 
sözleşmeye göre Belçika 
Maden Sanayinde de iş 
haftası azaltılarak 42 saate ulaştırılmıştır. İşçilerin 
eline geçen parada hiç bir 
indirme olmamıştır. 

FRANSA : 

Fransız Maden Maden 
Sanayinde çalışan işçileri 
temsil eden “(bunlardan 
iki tanesi IMF üyesidir) 
sendikalar 13 Aralık 1968 
tarihinde başarılı bir toplu iş sözleşmesi imzalamışlar ve bu arada iş haftasında kademeli olarak indirme sağlamışlardır. Yaplan bu toplu iş sözleşmesine göre, 1 Ocak 1969 tarihine kadar, iş haftasın- 
da yarım saat indirme olacak ve böylece 45 saa- 


tin üstünde çalışan hiç bir 
işçi kalmıyacaktır. 

AVUSTURYA : 

Avusturya'da yapılan 
incelemeler de işçilerin haf 
tada 40 saat çalışmak kararında olduklarını göster 
miştir. Halen Avusturya'- 
da haftada 45 saat çalışılmaktadır. 

İşçi sınınfının mücadele 
tarihini inceliyecek olur-, 
sak, Sendikaların kuruluş 
larından bu yana önde gelen istekleri arasında iş saatlerinin azaltılması konusunun geldiğini görürüz. 
Bir zamanlar işçiler, aralarında kadınlar ve çocuklar da olmak üzere, günde 
16 saate kadar çalıştırılırlardı. Gözleri para hırsı ile 
dönmüş olan kapitalistler 
(para babaları) bu yoldan 
işçilerin sırtından büyük 
servetler elde etmişlerdir. 
Bilinçlenen işçi sınıfı bu 
sömürüyü bir dereceye kadar indirmek için hedef olarak, o zamanlar, günden 
8, haftada 48 saat hedefini seçmiş ve büyük mücadeleler sonunda bu hedefe ulaşmıştır. Ancak bu 


arada teknik de çok ilerlemiş ve makineler insanları bir alet haline getirerek onların daha çok vücutça ve zihince yıpranmalarına yol açmıştır. İlerleyen teknik verimi ve üretkenliği arttırmış, kapitalistler daha da çok kâr 
sağlama imkânını bulmuşlardır. 

İşte bu nedenlerle işçi 
sınıfı iş saatlerinin daha 
da azaltılması ve işçilerin 
çoluk çocuğu ile daha insan gibi yaşaması gerektiğine inanarak iş saatlerinin daha az olmasını kararlaştırmış ve bu kez de 
hedefi haftada 5 gün ve 
40 saat olarak tespit etmiştir. Böylece Cumartesi 
ve Pazar günleri çalışılmıyacak ama işçinin eline yine Cumartesi ve Pazar gü 
nü çalışmış gibi para geçecektir. Doğu olsun, Batı 
olsun dünyanın her yerinde işçilerin bu hedefe doğ 
ru azimle yürüdüğü dünyamızda Türk işçi sınıfı 
da bundan geri kalmayacak ve ergeç bu hedefe ulaşacaktır. 


SESESENEES NEDEN GELİYOR 6. FiLO... mam ix suu mmm 


Altıncı Filo aziz misafirimizmiş bizim... 
Büyük müttefikimiz sevgili dostumuz, velinimetimiz, sebeb-i hayatımız Amerikan denizcilerini Türk Misafirperverliği içinde ağırlamak düşermiş bizlere... Limanlarımıza 
Fransız, İngiliz, Arjantin gemileri de geliyormuş ya... Niçin Altıncı Filo Türkiye'ye gelmesinmiş.. Misafir donanmayı istemiyen bir 
avuç komünistmiş.. Rusya'nın emellerine hizmet ediyorlarmış bular.. Kızıl bayrak çekiyorlarmış Beyazıt Kulesine.. 

İktidar partisi başyazarları, profesörleri böyle konuşuyorlar, böyle yazıyorlar.. 

Amerikonofil derneği üyelerinin söyledikleri belki doğru olabilir.. Altıncı Filo, Arjantin okul gemisi, Fransız muhribi, İngiliz 
destroyeri gibi limanımıza hoş gelir sefalar 
getirirdi.. 

Amma, Türkiye üstünde Amerikan sultası bulunmasaydı. 

Altıncı filo hoş gelir. sefalar getirirdi 
limanımıza.. 

Eğer iki - üç ayda bir ülkemizi «rahatlama - boşalma - kullanma» yatağı olarak 
dünyaya teşhir etmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi. 

Yedinci filonun Saygon'a yanaştığı kafayla Boğaz'da demir atmasa idi.. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Eğer Türkiye'de 101 Amerikan üssü ve 
sayısını bilmediğimiz Amerikan asker ve subayı milli kontroldan uzak yaşamasaydı.. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Karadeniz bakırları kapitüler hükümlerle Amerika elinde» bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Lâstik ve oto-montaj sanayii Amerika 


elinde bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Ordumuzun bütün ikmâl kaynakları Amerika'ya bağlı olmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

İktidarın başında bulunan kişi Amerikan 
kumpanyasının Türkiye'deki temsilciliğinden 
gelmiş bulunmasaydı. 

Kıbrıs topraklarında Türkler katledilirken 
karşımıza paravana çekip cinayetin bekçisi 
rolünde görünmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Petrol kanuınumuzu Mr. Max Ball hazırlamasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Vashington «Milli kurtuluş savaşları Amerikanın güvenliğini tehdit eder» politikasını yürütmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Amerikan petrol kumpanyaları Türkiye'yi ağ gibi sarıp milli petrol dâvasını çürütmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Milli eğitim düzenimiz Amerikan nüfuzu altında bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Amerikan şirketleri Türk milli ekonomisini güdümlü hale getirmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Vaşington ikili anlaşmalarla Türkiye'yi 
kıskıvrak bağlamasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi. 
Türkleri öldüren Amerikan subayları Türk 
mahkemeleri önünde yargılanabilseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Vaşington bizim deniz filomuzdaki gemileri istediği an geri almak yetkisine sahip 


bulunmasaydı. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 
Anadolu, Amerikan atomik üsleriyle bir 
savaşın hedef tahtası haline getirilmeseydi. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 


Türk bankalarında Amerikan emrinde 
hazır milyarlarca Türk lirası bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Dış ticaretimiz Amerika'ya bağlı olmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Ordumuzun silâhları ancak. Amerika'- 
nın istediği yönde kullanılmak üzere şartlı 
verilmeseydi. 


Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 

Demir - çeliğimizden buğdayına kadar 
ürünlerimiz Amerikan kontrolünde bulunmasaydı, Türkiye'de Amerikancıl sektör suni 
olarak pompalanmasaydı. Anadolu'yu Amerikan Barış Gönüllüleri sarmasaydı; John- 
son, İsmet Paşa'ya haysiyet kırıcı mektubu 
yazmasaydı, milli iktisat politikası Amerikanofil siyasetle çürütülmeseydi, Bakanlıklarımızın on dördünde Amerikan uzmanlarının 
astığı astık kestiği kestik olmasaydı, harim-i 
ismetimizde Vaşington fink atmasaydı ve.. 

Ve lafı uzatmayalım, Vedat Demircioğlu 
Altıncı Filo'nun gelişi yüzünden şehit olmasaydı... 


Ama bu kadar şeye rağmen sen halâ 
«Altıncı Filo hoş geldi, sefalar getirdi» diyorsan, 


_ O zaman kendine bir isim bul, zira lâyık olduğun adı söylenmeye bizim dilimiz 
varmıyor, edebimiz müsaade etmiyor. 


